
Pira wordt kleermaker 

 

Brrr, wat is het koud vandaag. Pira’s adem vormt wolkjes in de 

lucht. Hij trekt zijn sjaal wat verder over zijn snuit. Nog een klein 

stukje stappen en hij is bij het holletje van zijn vriend Ravi. Die 

staat vast al op hem te wachten om samen naar school te gaan. 

Maar wat nu? Ravi is er helemaal nog niet. ‘Die ligt vast nog in 

zijn warme bed’, denkt Pira en hij kruipt Ravi’s holletje in. En 

jawel hoor. Ravi ligt nog stevig te snurken.  

‘Hela, Ravi! Wakker worden’, roept Pira en kietelt even 

aan Ravi’s voet. Wat is die koud zeg. Maar wat wil je, als 

je je deken helemaal tot over je oren trekt. Ravi 

trekt één oog open en komt langzaam recht.  

‘Wat? Nu al?’ Ravi gooit het deken van zich af en 

rekt zich geeuwend uit. ‘Ik ben nog moe’, bromt 

hij, ‘en mijn voeten lijken wel ijsblokken.’ Hij 

grabbelt naast zijn bed en trekt snel zijn sokken aan.  

‘Haha, je patatjes komen piepen!’ gniffelt Pira en hij 

wijst naar Ravi’s voeten. Huh? Patatjes? En dan ziet 

Ravi het ook. In zijn linkersok zit een groot gat. Zijn 

dikke teen steekt door de stof. ‘Oh, nee he. Dat was 

mijn laatste paar sokken. Wat nu gedaan?’ Hij krabt 

achter zijn oor en geeuwt de laatste slaap weg.  

‘Zeg eens, makker. Hoe lang nog? We moeten voortmaken of we komen te laat op school.’ Pira gooit 

Ravi’s kleren naar zijn hoofd. Ravi springt in zijn broek en trekt zijn trui aan. ‘Ontbijten doe je maar 

onderweg’, zegt Pira. ‘Ik heb een heerlijke rode biet voor je bij.’ ‘Maar … mijn sokken, zo kan ik toch 

niet naar school’, kreunt Ravi. ‘Mijn teen gaat bevriezen.’ 

‘Hier ligt nog een sok met gele stippen’, zegt Pira en hij trekt een sok vanonder Ravi’s bed. ‘Oh, dat 

waren mijn lievelingssokken. Maar ik heb er nog maar één van. In de andere zit ook een gat’, 

jammert Ravi. ‘Geen tijd meer te verliezen, vriend. We moeten nu echt gaan.’ Pira duwt de sok in 

Ravi’s handen. ‘Goed dan,’ zegt Ravi, ‘dan worden het vandaag twee verschillende sokken.’ Hij trekt 

de kapotte kous uit en doet zijn lievelingssok aan.  

‘Cool man’, zegt Pira  en hij gooit de rode biet naar Ravi. ‘Mmm, lekker,’ zegt Ravi, ‘ik neem alvast 

een stukje’, en hij hapt gretig toe. Het sap druipt over zijn kin … op zijn trui. ‘Oh nee! Ook dat nog! 

Die vlek gaat er nooit meer uit!’  

‘Geen probleem, Ravi, we lossen dat wel op.’ Pira neemt een zakdoek en enkele spelden uit Ravi’s 

kast. ‘Wat ga jij doen?!’ vraagt Ravi. ‘Wacht maar af.’ Pira knielt bij Ravi neer en gaat met de zakdoek 

en de spelden aan de slag. ‘Hocus pocus’, roept hij. ‘Kijk maar in de spiegel.’  

Ravi draait zich om naar de spiegel. Waw, wat is zijn trui mooi geworden. Pira plooide zijn zakdoek in 

de vorm van een bootje en spelde hem zo vast op zijn trui. ‘En van die vlek is niets meer te zien. En 

nu hop met de geit.’ 

Wanneer ze op school aankomen, blijft Ravi even bij de schoolpoort treuzelen. ‘Ze gaan me vast 

uitlachen met mijn verschillende sokken.’ ‘Ach nee, dat ziet geen kat’, antwoordt Pira. ‘Kom, we gaan 

voetballen met Rachel en Rune.’ En hij sleurt Ravi mee aan zijn mouw. 



‘Hoi Pira en Ravi’, zegt Rachel. ‘Leuk dat jullie met ons meedoen. En Ravi, wat heb jij vandaag een 

mooie trui aan. Zo’n trui wil ik ook wel.’ ‘Ja, hij past geweldig bij je vrolijke sokken. Wat een leuk 

idee’, zegt Rune. Op dat ogenblik stapt ook Ralf voorbij. Ralf is een kop groter dan de andere ratjes. 

‘He Ravi, wat heb jij leuke kleren aan. Waar heb je die gekocht?’ vraagt hij. 

‘Eigenlijk … heb ik die aan Pira te danken,’ geeft Ravi toe. ‘Hij versierde mijn trui en gaf me mijn gele 

bolletjessok.’ ‘Waw, Pira’ zegt Ralf. ‘Kan jij mij ook wat kledingtips geven? Kijk, mijn trui is te klein 

geworden, maar hij is veel te mooi om in de vuilnisbak te gooien.’ ‘Ja, dat vind ik ook’, zegt Pira. 

‘Misschien kan je van de wol een mooie sjaal breien.’ ‘Wat een topplan! Dat ga ik zeker doen.’  

‘Ik wist helemaal niet dat jij verstand van kleren had’, lacht Rachel. ‘Ik ook niet’, schatert Pira en hij 

geeft haar een vuistje.  

In de klas krijgen Ravi en Pira nog een heleboel leuke complimenten. Zélfs van juf Patty! ‘Wat heb je 

dat slim gedaan, Pira’, zegt ze. ‘Wist je dat het maken van nieuwe kleren helemaal niet zo goed is 

voor onze planeet? Om katoen voor één T-shirt te maken, heb je wel 2.700 liter water nodig. Dat is 

zoveel als er in 20 mensenbadkuipen kan. Dan heb ik het nog niet gehad over het harde, vuile en 

slecht betaalde werk in kledingfabrieken. En van de gassen die uit de schoorsteen komen, wordt onze 

aarde ziek. Dankzij jou kopen Ravi en Ralf geen nieuwe kleren. Wat vinden wij daarvan, kinderen? Is 

dat niet ontzettend knap?’ En plots klinkt er een luid applaus in de klas. Rachel fluit op haar vingers, 

Rune en Ravi stampen met hun voeten, en ook de rest van de klas doet mee. ‘Bravo, Pira!’ 

Pira zit te glunderen op zijn stoel. ‘Verdorie, zo had ik het allemaal nog niet bekeken. Maar je hebt 

gelijk, juf. Wij kopen veel te vaak kleren terwijl het niet nodig is. Als ik iets beu ben, dan gooi ik het 

soms gewoon in de vuilnisbak. Dat ga ik dus nooit meer doen.’  

‘Ik ook niet meer,’ zegt Ravi, ‘want met die boot op mijn trui lijkt het net of ik iets nieuws aan heb. 

Jammer dat ik niet weet hoe je moet naaien, anders zou ik op mijn andere kleren ook leuke stofjes 

naaien.’ ‘Maar ik kan dat wél’, zegt Pira. ‘Oma leerde mij naaien op haar oude naaimachine. Juf, ik 

heb een idee. Wat zou je ervan vinden als ik die morgen meebracht naar school? Dan kan ik jullie 

kleren mooier maken.’ 

‘Dat is een geweldig idee, Pira’, antwoordt juf Patty. ‘Ik heb nog een saai wit T-shirt dat ik nooit 

draag’, roept Rachel. ‘En op onze zolder ligt nog een oud gordijn met hartjes’, zegt Ravi. ‘Daar kan 

Pira jouw T-shirt mooi mee versieren.’ Rachel bloost. ‘Ik breng een rok van mama mee die ze niet 

meer draagt,’ zegt Roepie. ‘Als ik die korter maak en er leuke knopen op naai, wordt die vast 

reuzeleuk.’ ‘En ik heb nog een broek met een gat op de knie. Als ik daar nu eens een leuke lap 

overheen zet?’ klinkt het bij Ralf.  

Iedereen in de klas is dolenthousiast. ‘We maken er morgen een geweldig leuke dag van,’ zegt de juf. 

‘En weet je wat? Aan het einde van de dag geven we een modeshow. Doen jullie mee?’ ‘Jaaaaaaah!’ 

klinkt het in koor. 

En jij? Wat ga jij doen met de kleren die niemand in je gezin nog draagt? Ga jij mee op 

#MissieMinder?  


